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Met deze actie ondersteunt HART VOOR MOLDAVIË 
lokale hulporganisaties om voedselpakketten uit te

delen aan de meest kwetsbaren in hun dorp.
Lilia vertelt: ''Een voedselpakket is vaak eenmalige

steun. Bij onze organisatie Emanuel willen we
kwetsbare ouderen en gezinnen ook op langere
termijn helpen om de winter door te komen. Het

gaat niet alleen om eten, maar om een boodschap
van hoop!”

\    In januari reist een groep uit Andijk naar Moldavië om
de lokale organisaties bij deze actie te ondersteunen.

Meer info via: supp.to/campagne-winterhulp.

“Zo gezellig is het hier… soms lijkt het wel een grădiniță, een kleuterschool, maar dan voor ons ouderen!” lacht de 78-
jarige Maria, één van de vaste bezoekers van het Ouderencentrum van Bethania in Țînțăreni.

Het centrum biedt precies wat Maria omschrijft: een warme, gastvrije plek waar ouderen vijf dagen per week
terechtkunnen voor maaltijden, praktische hulp en een luisterend oor. Ze vinden er een gemeenschap waarin ze zich
gezien en gewaardeerd voelen. Ook Ilie Coada, de oprichter van Bethania, werkt er als vrijwilliger. Zijn betrokkenheid

geeft het centrum een extra stukje warmte en vertrouwen.
 Hij ziet van dichtbij hoe hard deze plek nodig is. Door de massale migratie blijven veel ouderen alleen achter, terwijl 
hun kinderen in het buitenland werken. Zonder mantelzorg van hun familie moeten ze rondkomen van een schamel

pensioen, terwijl de kosten hoog zijn en de toegang tot medische en sociale zorg beperkt is.
“Dit zorgt voor veel eenzaamheid en kwetsbaarheid”, vertelt Ilie. “Juist daarom is dit centrum zo belangrijk.”

In het centrum van Bethania kunnen ouderen zich douchen, hun kleding wassen en krijgen zij advies over hun fysieke 
en mentale gezondheid. Maar minstens zo belangrijk is de ruimte voor ontmoeting. Met kerst wordt het extra gezellig, 

er wordt flink geoefend. Terwijl medewerker Larisa de bladmuziek uitdeelt, zingen de ouderen enthousiast:
“ Crăciun colindăm, colindăm și ne bucurăm! În cetatea Betleem s‑a născut Emanuel.” (Vrij vertaald: “Wij zingen

kerstliederen en we zijn blij! In de stad Bethlehem is Emanuel geboren.”)

Bethania zoekt steun voor dit waardevolle project!  Met uw bijdrage kan het
 ouderencentrum ook in 2026 open blijven!

EEN BOODSCHAP VOL HOOP

EEN TAS VOL BOODSCHAPPEN KOST €50,-. 
DONEER EEN TAS OF EEN PAAR BOODSCHAPPEN! 

ALLE BIJDRAGEN ZIJN WElKOM!

KERST OP HET OUDERENCENTRUM VAN BETHANIA

CAMPAGNEwinterhulp
“VEEL OUDEREN EN GEZINNEN

HEBBEN HET IN DE WINTER EXTRA

ZWAAR, OMDAT ER DAN VAAK EEN

TEKORT IS AAN VOEDSEL”,
VERTELT LILIA, COÖRDINATOR VAN

EMANUEL, EEN  LOKALE

HULPORGANISATIE IN MOLDAVIË.
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Nicolai (9 jaar) straalt zodra hij binnenkomt bij
Kinderclub Emanuel. Het liefst zou hij er elke dag zijn!

Juf Lilia en “oma” Lena, zoals de kinderen haar
liefdevol noemen, vormen samen met een

enthousiaste groep jonge vrijwilligers, onder wie
Nadia (17), een hecht team. Ze weten steeds weer een
plek te creëren waar kinderen zich gezien en geliefd
voelen. Nadia bedenkt de leukste creatieve spellen

en geniet ervan om de kinderen te helpen.
Deze decembermaand wil de organisatie iets

bijzonders doen: winterkampen organiseren voor de
kinderen van het dorp Step-Soci.

Voor Nicolai zou dit een droom zijn! Thuis draagt hij
veel verantwoordelijkheid: hij zorgt veel voor zijn

zieke oma, haalt hout voor de haard en is vaak alleen.
 

IMMANUEL, GOD MET ONS
Die Naam vormt de kern van de kerstboodschap en de hoop die de
organisaties in Moldavië willen doorgeven. Door hun projecten
brengen Emanuel in Step-Soci, Bethania in Țînțăreni, Un Drum Nou in
Neculăieuca, de Betelkerk in Baraboi en de kerk in Pripiceni, Immanuel,
God met ons, dichtbij. Die hoop wordt tastbaar in eenvoudige,
betekenisvolle gebaren: een warme maaltijd voor een oudere via het
Sociale Maaltijdenproject, of een luisterend oor voor een moeder
binnen het Moederhulpproject.
Dankbaar kijken we terug op de kracht van deze lokale organisaties,
wat een impact en toewijding!  Dankzij hun inzet en jullie support,
konden dit jaar veel projecten ondersteund en versterkt worden (zie
updates op www.hartvoormoldavie.nl).

We hopen dat we ook in 2026 deze prachtige initiatieven kunnen 
blijven ondersteunen. Helpt u, help jij mee?
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SUPPORT DE WINTERKAMPEN...
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Mulţumesc! 
Bedankt voor
jullie trouwe

steun
in 2025!

Hoe mooi zou het zijn als Nicolai tijdens het
winterkamp alle zorgen even kan laten varen… vrij

om te knutselen, spelletjes te spelen, warme
plăcinta’s te proeven en kerstliederen te zingen

langs de huizen.
De Kinderclub Emanuel begon dit jaar als een

eenvoudige zaterdagclub, maar de nood in het dorp
is groot. De organisatie droomt ervan om vaker

open te gaan en kinderen structureel een veilige
plek te bieden. De winterkampen zijn daarin een

belangrijke eerste stap.
Help je mee? Steun de Winterkampen en geef

kinderen zoals Nicolai een warme, onvergetelijke
kerstvakantie.

...EN DE DROMEN VAN EMANUEL !

.


